
 

CITATEN VAN TIJDGENOTEN 

 

• Prof. Dr. F.J.Th. Rutten, uit zijn herdenkingsrede 1942 

“In liefde lag zijn beslissende kracht”. En “Van deze doden gaan stralen uit”. 

 

• Dr. J. P. Chr. De Boer, inspecteur Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs 

“Ik beschouwde Pater Brandsma als de ziel van het onderwijsverzet.” 

“Als ik hem vereer dan is dat omdat hij in de meest volmaakte harmonie 

verenigde een onvermoeibare activiteit om in de wereld en in het geestelijk 

leven het goede te bevorderen door onderwijs, opvoeding en organisatie, met 

een volkomen innerlijke rust ten aanzien van het succes van al zijn werk, wat 

hij in Gods hand zag liggen.” 

 

• Dominee Kapteijn, Kamp Amersfoort en Kleve 

 "Onze dierbare broeder in Christus Titus Brandsma is werkelijk een mysterie 

van genade".  

 

• Van Mierlo, Kamp Amersfoort 

“Professor Brandsma was fysiek zeer zwak, maar geestelijk een van de 

allersterksten. Hij stond psychisch volkomen boven zijn lichamelijk lijden. 

Zonder uitzondering hebben we allemaal veel van hem gehouden, vooral om 

zijn natuurlijke en beminnelijke omgang. Haat of afkeer kende hij niet, noch 

ongeduld of hardheid.” 

 

• Kolonel Fogtelo: Scheveningen en Amersfoort 

“Het was alsof deze man in de vrije wereld was.” 

 

• Dr. Borst, Kamp Amersfoort 

“Hij kwam niet in het minst onder de indruk van de terreur methoden, waarmee 

men ons daar geestelijk en lichamelijk probeerde klein te krijgen.” 

 

 


