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• “Al weet ik niet wat het worden zal, ik weet mij geheel in Gods hand.” 

 

• “Ik zie God werken in het werk van zijn handen en de openbaring van zijn 

liefde.” 

 

• “Wij moeten allereerst God zien als de diepste grond van ons wezen.” 

 

• “God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing 

leven. En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag. Hij zal 

zich dan ook in onze werken openbaren.” 

 

• “Het is onze plicht om de gewone dingen op grootse wijze te doen; dat is met 

een zuivere intentie en met inzet van heel de persoonlijkheid.”  

 

• “Wij wensen alleen maar op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.” 

 

• “Neem de dagen zoals ze komen, de schone met een dankbaar hart en de 

kwade ter wille van die volgen, want het ongeluk is maar een voorbijganger.”  

 

 


